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Heeft u het alweer gemerkt?   

De dagen worden weer langer, 's avonds wordt het later donker en in de ochtend is het eerder licht. 

We gaan langzaamaan de tijd weer tegemoet dat we buiten kunnen zitten en misschien wel zonder 

een jasje of een vest. De lente, ook wel voorjaar genoemd, begint officieel op 20 maart en eindigt 21 

juni. De laatste dag van de lente is ook de langste dag van het jaar. Volgens ons kijken we allemaal 

stiekem een beetje uit naar de lente. Lammetjes in de wei, bloemen in knop en weer bloesem aan de 

bomen.  

 

In deze d-Ouwe Seun zult u veel lezen over het thema lente. In dit seizoen vieren we de volgende 

feestdagen; Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag. En natuurlijk is er 

nog 4 mei, de dag dat we de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog herdenken. 

Binnen De Spiker zal aan al deze dagen aandacht worden geschonken, in welke vorm dan ook.   

De medewerkers van De Spiker zullen proberen deze dagen voor u speciale dagen te laten worden, 

misschien wel in samenwerking met een familielid van u. Zoals u in de vorige d-Ouwe Seun al heeft 

kunnen lezen is er een transitie in de zorg gaande en zal er samen gekeken worden waar familie of 

mantelzorgers betrokken kunnen worden in het welzijn van de bewoners. Uw naaste kent u tenslotte 

het langst en kent uw voorkeuren, hobby’s en humor. Op de meeste teams heeft een familieavond 

plaatsgevonden waar dit onderwerp is besproken. De ondersteuning van uw familielid of naaste in het 

organiseren van activiteiten draagt bij aan waardevolle momenten. Als zorgmedewerker willen wij de 

ruimte geven aan deze persoonlijke relatie tussen u en uw naasten.  

Heeft u zelf mooie of leuke ideeën om aan deze dagen aandacht te geven, deel deze dan met ons. Op 

deze manier kunnen we gezamenlijk invulling geven aan deze dagen en deze waardevol maken.  

 

Wij wensen u veel leesplezier met het lezen van deze Ouwe Seun. 

  

Monique Swart, Laura Meinsma en Tia Ammeraal Teamcoaches.  

Voorwoord 4 



 

5 Nieuws van Welzijn 

 
Het voorjaar staat voor de deur, vanuit je raam de zon zien schijnen of de 

krokussen of narcissen die volop in bloei staan. 

De tijd om als u dat fijn vind even lekker buiten te zitten en te genieten 

van het mooie weer. 

We proberen er steeds weer “waardevolle momenten” van te maken waar u 

als bewoner van kan genieten, wat u dag een waardevolle dag maakt. 

We doen dit samen met de medewerkers, vrijwilligers en ook steeds meer 

met familie die ons komt helpen.  

Voor de komende dagen staan er activiteiten gepland: 

 Maandag 25 maart 2024  

Paasmaaltijd afdeling Noorderhaven/Rommelhaven 

Aanvang: 17.30 uur 

 Dinsdag 26 maart 2024 

Modeshow + verkoop Bekkema Mode  

Aanvang: 14.30 uur 

 Woensdag 27 maart 2024 

Paasmaaltijd afdeling Zuiderhaven/ Klein Schalige Zorg  

Aanvang: 17.30 uur 

 Donderdag 28 maart 2024 (witte donderdag)  

Avondmaal 

Aanvang: 15.30 uur 

 Vrijdag 29 maart 2024 

Goede Vrijdag viering 

Aanvang: 15.00 uur 

 Zaterdag 30 maart 2024  

Paasviering 

10.30 uur 

 Dinsdag 7 mei 2024  

Bingo 

Aanvang: 15.00 uur  

 Zaterdag 18 mei 2024 

Skumkoppen 

Aanvang: 15.00 uur  

U bent van harte welkom! 

Met vriendelijke groeten, 

Pietsje van der Wal (coördinator Welzijn) 
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 6  PV samen uit  

 

Donderdag 11 januari jl. had het bestuur van de PV een 

nieuwjaarsborrel georganiseerd maar net even anders.  

 

Om 16.30 werd iedereen verwacht en kregen we een drankje en 

een gebakje.  

Johanna nam het woord en wenste in eerste instantie iedereen 

natuurlijk een gelukkig en gezond nieuwjaar. Daarna legde ze uit 

wat er net even anders was dan anders aan deze nieuwjaarsborrel.  

We gingen een spel doen, “Crazy 88”.  

Het spel bestond uit 88 opdrachten waarvan we per team een uur 

kregen om er zoveel mogelijk uit te voeren.  

 

Het ging om de gekste opdrachten, zoals bijv. een standbeeld 

nadoen, laat een onbekende je veters strikken, knuffel een boom, 

glij van een trapleuning enz. Hoe gekker de opdracht hoe meer 

punten je team kreeg.  

Wat hebben we een lol gehad, er werd veel gelachen met z'n allen.  

Eenmaal weer terug waren de tafels gedekt en konden we wat opwarmen. Ook werd de uitslag 

bekend gemaakt van de teams.  

 

Hierna kregen we heerlijke hapjes en werd er gezellig met elkaar gegeten.  

Rond 21.00 uur ging iedereen weer huiswaarts na een geslaagde nieuwjaarsborrel, 'net even 

anders'. Bestuur en team Levels, bedankt.  

Het volgende op het programma is de jaarvergadering op 20 maart a.s. tot dan allemaal.  

  

 Bijdrage: E. Rinsma - van Leeuwen  
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 7  Parkeren De Spiker 

 

Onze parkeervakken op eigen terrein van De Spiker zijn veelvuldig bezet.  

Wij hebben een aantal jaar geleden onze parkeervakken op eigen terrein flink uitgebreid. Hierbij 

hebben wij aangeven dat de bezoekers/medewerkers die uit Harlingen komen op de openbare weg, 

in de daarvoor bestemde parkeervakken, hun auto kunnen parkeren. Vele inwoners van Harlingen 

hebben een parkeervignet. 

Hiermee maken we het mogelijk om medewerkers buiten Harlingen makkelijker hun auto op het 

terrein van De Spiker te kunnen parkeren. 

 

André en ik hebben contact gehad met de gemeente Harlingen n.a.v. afschaffen van de parkeer ‘kras’ 

kaarten. Concreet: 

• Gemeente Harlingen geeft aan dat deze parkeer ‘kras’ kaarten niet meer in gebruik zal worden 

      genomen; 

• Inwoners van Harlingen kunnen voor een gering bedrag een parkeervignet kopen zodat men  

      bijvoorbeeld rondom de Spiker kunnen parkeren; * 

• Dit parkeervignet is helaas niet bestemd voor collega’s die niet in Harlingen woonachtig zijn; 

• Men betaald € 0.25 eurocent per uur als men in de wijk parkeert. Maximaal 8 uur voor 0.25 

      eurocent daarna wordt het tarief verhoogt (zie informatie Gemeente Harlingen*) 

•   Collega’s kunnen uiteraard op eigen kosten reguliere vergunningen aanschaffen conform prijs 

      stelling Gemeente Harlingen*; 

• Wellicht is het een idee om allen die in Harlingen woonachtig zijn er op te wijzen om geen 

gebruik te maken van onze eigen terrein zodat er parkeerplek overblijft voor onze collega’s die 

buiten Harlingen wonen. 

 

 *Prijzen kunnen door de gemeente Harlingen worden gewijzigd. Voor meer informatie m.b.t. de 

   tarieven verwijs ik jullie naar www.harlingen.nl 

 

Bijdrage: Martin Kalksma 

http://www.harlingen.nl


 

7  8  

Onlangs hebben we ons 55 jarig huwelijk mogen vieren in 
het restaurant van De Spiker. 

 
Uitstekend georganiseerd door de medewerkers van  

De Spiker. 

 
En 22 januari jl. is Joop overleden. Ik wil iedereen 

bedanken voor de mooie tijd die Joop en ik daar hebben 

gehad. 

 
Dank aan de medewerkers van de “Noorderhaven en Itie 
de Groot” 

 

Marie Huizenga 

 

 

 

 

Dankwoord 

 

 

Een Ouwe Seun; 105 jaar doet mee aan het sjoelen 

Dhr. Woudstra 105 jaar kan 

nog een leuk potje sjoelen. 
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Restaurant  

Iedereen is van harte welkom in ons restaurant als u 's middags warm wilt eten. 

U kunt elke dag genieten van soep, een warme maaltijd, een toetje en vers fruit. Vanaf 11.30 uur bent u 

welkom; de soep wordt vanaf 12.00 uur geserveerd.  

Ook bezoek is welkom. Tegen betaling kunt u een kopje soep mee eten. Ook is tegen betaling een 

complete warme maaltijd, bestaande uit een kop soep, een hoofdgerecht en een toetje te verkrijgen. Dit 

dient u wel van tevoren door te geven. 

 

                  

 

 

 

Bistro 

De Bistro is van maandag tot en met zondag open tot 10.00 — 16.30 uur. 

U kunt hier terecht voor een kopje koffie of thee met een koek of een glaasje frisdrank, bier of wijn. 

Alleen in het weekend is er ook gebak verkrijgbaar. In het weekend kunt u ’s middags ook terecht voor 

een lekkere snack uit de frituur, zoals kroketten, frikandellen of patat. 

   

Hebt u iets te vieren, bijvoorbeeld een verjaardag of een andere gezellige bijeenkomst, dan is het 

mogelijk gebruik te maken van onze catering. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de 

receptie van De Spiker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf meegenomen gebak, etenswaren en dranken mogen niet in het restaurant of de Bistro worden 

genuttigd! 

9  Nieuws vanuit het Restaurant/Bistro 
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Afdeling Rommelhaven, Singel en Skapedykje: 

 

Dhr. I. Bruinsma 

Mw. A. Torenbeek- Pen 

Mw. S. van Treuren- Kraak 

Dhr. G. Wierda 

Mw. A. Broersma- Brunia 

Dhr. O. Knier 

Dhr. B. Draaijer 

Dhr. A.J. Molenaar 

 

Afdeling ' t Zilt en Boppeslach: 

 

Mw. A. v.d. Vegt 

Dhr. P.J. Koreman 

Mw. A. Ekkers 

Dhr. O. Postmus 

Dhr. B. Fopma 

Mevr. T. Nagel Hoogeveen 

 

Afdeling De Stenen Man en Itie de Groot: 

 

Dhr. A. Alkema 

Mw. A. Honderd- Weber 

Dhr. J. Huizenga 

Mw. H. Mulder- Kuipers 

Mw. A. Dijkstra- Tot 

 

 

 

 

 

 

10  Overleden bewoners 
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 11   Gedicht 

 
 

April Bloesem 
 

Klein bloesempje op gindse tak, 
Wat doe je in de kou? 

Je hebt zowaar verkondigd dat 
Het lente worden zou. 

Maar ach, je blanke bladertjes, 
Ze rillen in de wind. 

Hoe komt het, dat ik jou van 't jaar 
Zo heel vroeg buiten vind? 

 
Klein bloesempje op gindse tak, 

Het is nog lang geen mei. 
De grauwe wolken zeilen langs, 

Die geven hagel vrij. 
Jij met je blanke bladertjes 

Hoort in de zonneschijn. 
Hoe komt het, dat je juist van 't jaar 

Zo extra vroeg wilt zijn? 
 

Klein bloesempje op gindse tak, 
Presentje van april. 

Ik meen te weten dat je ons 
Een boodschap geven wil. 

Jij met je blanke bladertjes, 
Wijst zonder twijfel aan, 

Dat wij tenslotte dóór de bui 
Naar 't grote meifeest gaan. 

 
Bijdrage: Jantje Bosma 



   Fietsvrijwilligers gezocht 12 

 

 

 

 

 

 

Zonnebloem Harlingen en zorglocatie De Spiker zoeken 

fietsvrijwilligers. 

 

Sinds 2023 staat er een rolstoelfiets in Harlingen bij De Spiker. 

Deze is beschikbaar voor iedereen die fysiek niet meer zelfstandig kan 

fietsen. 

 

Vind u het fijn om te fietsen en doet u ook graag een ander daarmee 

een plezier? 

Laat dat dan weten tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0517-

490250    

 

1 uurtje per week? Of  Vaker? 

Het is aan u! 

U maakt daarmee een ander heel blij. 

 

Heerlijk de wind weer door de haren en genieten van de natuur, 

of de stad in en een terrasje pakken, 

samen een tochtje en nog eens kijken 

in de “oude” buurt? 

 

Bespreek met de deelnemer hun wens. 

Er kan zoveel meer als we het graag 

willen! 
 

Bijdrage: Pietsje van der wal 

 



   Druppels en vernieuwing 13 

 

Telkens wanneer ik de laatste maanden ’s ochtends naar mijn werk rijd, is er regen. Telkens 

als ik ’s middags weer terug rijd ook. De hemel huilt en houdt bijna niet op. Ze huilt om wat 

er gaande is in de wereld. Het zijn tranen van ieder die verdrietig wordt van het geweld, de 

onverdraagzaamheid en onverschilligheid op het acht uur journaal. Al zo lang regent het, 

zoveel water. De grond is verzadigd en krijgt het niet weggedronken. Het blijft in plassen 

op de akkers liggen. De sloten zijn meer dan gevuld.  

 

En dan ineens is er zo’n week. Nog altijd regentranen maar het is warmer, en ook een 

glimlach van de zon ertussendoor. Alle voorjaarsbloemen gaan tegelijkertijd uit hun bol. 

Het is lente en de wereld vernieuwt zich. De natuur laat weer een nieuwe versie van 

zichzelf zien. Zo is het voorjaar al eeuwenlang een tijd van vernieuwing. De joodse en 

christelijke feesten in de lenteperiode gaan ook over nieuw leven. Er wordt door verdriet 

en pijn heengegaan, schulden worden achtergelaten. En er komt ruimte voor een nieuwe 

versie van jezelf.  

 

Maar dat kleurrijke nieuwe leven doet nog iets anders: het wordt mij ook duidelijk dat ik 

maandenlang alles misschien teveel door druppels en nattigheid ben gaan bekijken. Het 

mistroostige van alle dagen die regen op mijn autovoorruit heeft mijn stemming wat 

vertroebeld. Want wat je via het nieuws meekrijgt van de wereld gaat toch altijd vooral 

over uitzonderingen. Er is veel meer dan dat. De lieve, kleine gebaren van mensen onder 

elkaar zijn er natuurlijk ook. De meneer die zijn buurvrouw troost, die net slecht nieuws 

heeft gekregen. Mensen die elkaar opzoeken voor een kop koffie, omdat anders de dag zo 

leeg is. De schemerende ontroering van het kleine, het alledaagse.  

 

Het voorjaar is fijn omdat het zoveel nieuw leven geeft. Maar het mag van mij ook steeds 

weer licht blijven schijnen op die kleine mooie dingen die er toch altijd zijn. Door de 

regendruppels heen.  

 

Bijdrage:  Martijn van Loon 



   Op reis met Miriam 14 

 

Beste lezer, vandaag beginnen we in Delfstrahuizen. Het wordt een avontuur voor ons allemaal, 

normaal neem ik een andere route en ken ik de weg. Durft u het aan? 

Vanuit dit dorpje gaan we langs de rivier de Tjonger richting Zevenbuurt. Hoort u de schelpen onder 

u knarsen, terwijl het water rustig voortkabbelt langs bevroren akkers?  

 

Aangekomen bij het gehuchtje wordt het schelpenpad een gewone weg. Twee auto’s zouden elkaar 

net kunnen passeren en door de tuinen zien we het platte land met zijn akkers. 

Bij het laatste huis geeft een klein bordje aan dat we via een veerpont richting Oldelamer kunnen 

wandelen. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb wel zin in een boottochtje! 

Na een paar kilometers wandelen dobbert daar ons vervoermiddel. Gewoonlijk zit de bijbehorende 

bestuurder al braaf wachten. 

Ehm, zou hij pauze hebben? 

 

Wie veel gelopen of gefietst heeft door ons landje, zal 

een luxe overzet gewend zijn: een vriendelijk persoon die 

u eventueel helpt met opstappen. De motor ronkt vrolijk 

over het water. Aan het einde van de reis neemt men 

vriendelijk afscheid van de kapitein. En dat alles voor een 

euro.  

Vandaag loopt dus even anders, zoals wij op een bord 

kunnen lezen: de vermoeide reiziger moet zich zelf maar 

redden. Volgens de veerbootbond, of wie maar over die 

dingen gaat, is het goed dat er minder energie verspild word.  

Oké, een nobel streven, maar moet dat echt vandaag? En hier? 

En ja hoor, het wordt nog leuker, want u ziet het: de veerboot dobbert rustig aan de overkant. 

 



    15 

 

Jep, dit wordt werken voor de overtocht. 

Gelukkig heb ik u, beste lezer, om mij te helpen. Toch? 

Ja? Dank u wel! Samen komen we sneller vooruit. Even de mouwen opstropen en daar gaan we. 

Voelt u uw spieren werken?  

 

Even kijken hoe ver die vlonder is. 

Ja hoor, we zijn zeker een millimeter zijn opgeschoten! Ik hoop dat u geen andere afspraken hebt, 

dat gaat nog even duren. 

Maar wat zie ik daar? Aan de overkant zijn de hulptroepen al gearriveerd: een echtpaar wil richting 

Zevenbuurt. Zwaait u even terug?  

Zij stappen op de boot, die ook een lier heeft. Hoppa, nu zit de vaart er in, zodat we snel verder 

kunnen gaan met onze avonturen. Ik hoop dat u morgen geen spierpijn heeft. 

 

De goed getrainde groetjes van Miriam 



   Oproep 16 

Wereld 

we weten ’t allemaal, ’t is er een bende 

’t is er te eng, en te vijandig en te vol 

het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende 

op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol 

’t is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden 

en door de steden raast een ‘rücksichtlos’ geweld 

maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden 

er staan weer altijd boterbloemen in het veld 

er zijn nog immer die momenten van vervoering 

al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief 

tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering 

van mensen die nog zachtjes zeggen: ‘k heb je lief  

 Gedicht 

Heeft u een leuk, bijzonder, ontroerend of grappig verhaal/

gedicht, een lekker recept of mooie foto’s voor de Zomer editie 

van ons huisblad: d’ Ouwe Seun? 

 

Mail u bijdrage voor data 21 juni 2024 naar: 

regiosecretariaatwest@nb.nl 

  

Content kan aangeleverd worden door bewoners, familie/

naasten en medewerkers. 

Kortom door iedereen van De Spiker  

Wereld 

we weten ’t allemaal, ’t is er een bende 

’t is er te eng, en te vijandig en te vol 

het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende 

op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol 

’t is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden 

en door de steden raast een ‘rücksichtlos’ geweld 

maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden 

er staan weer altijd boterbloemen in het veld 

er zijn nog immer die momenten van vervoering 

al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief 

tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering 

van mensen die nog zachtjes zeggen: ‘k heb je lief  

 Bijdrage: Pietsje van der Wal 



   Recept: Appel kruimelkoek 17 

Recept komt uit het blad Landleven  

Bijdrage: Pietsje van der Wal 



   Voorjaarspuzzel 18  

 

Horizontaal: 

 4. Een met groene takjes en lekkernijen versierde stok  

     in de vorm van een kruis. 

 6. Versiering voor Pasen om de lente en het nieuwe leven te vieren? 

 8. Deze vogel legt geen ei in de meimaand. 

 9. Een van oorsprong heidens voorjaarsgebruik dat akker, mens en dier       

     vruchtbaarheid moet geven. 

11. Wanneer je nieuwe kleren aan hebt, dan zie je er op je …………………uit? 

13. Vroege voorjaarbloeier in de kleuren geel, wit of paars. 

14. Welke maand wordt grasmaand genoemd? 

15. Deze dag is het begin van het lijden van Jezus. 

18. Een frisse voorjaarskleur. 

19. In deze periode herdenken we de neerdaling van de Heilige Geest  

      en het ontstaan van de Christelijke kerk. 

22. Zoon van God? 

24. Een mooie gele voorjaarsbloem? 

25. Dit seizoen begint op 21 maart? 

26. Dit vieren wij op 5 mei? 

 

Verticaal: 

 

  1.  Deze tijd is op eind mei ingesteld? 

  2.  Dit dier brengt de paaseieren met Pasen. 

 3.  Zo heet de muziek, die Bach speciaal voor Pasen schreef. 

 5.  Dit heerlijke brood gevuld met amandelspijs wordt gegeten met 

      Pasen. 

 7.  Op deze dag wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht? 

10. Wat staat er bovenop een Palmpasen stok? 

12. Dit feest vieren we op 27 april. 

16. Op deze dag wordt herdacht dat Jezus is opgevaren naar God,  

      zijn vader in de hemel. 

17. Welke maand wordt bloeimaand genoemd? 

20. Moeder van Jezus? 

21. Dit wordt vaak geverfd en verstopt met Pasen? 

23. Wie van de 12 apostelen heeft Jezus verraden? 
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De oplossing staat te lezen in de groene hokjes 

 

Oplossing:__________________________ 

 
                                             Bijdrage: Karla Ponte 

              1      

   2   3              

  4                  

                  5  

 6               7    

                    

         8           

9                    

          10          

     11               

 12                   

13             14       

                    

    15                

   16                 

              17      

18                    

       19             

                    

                   20 

      21  22            

                23    

 24          25         

                    

                    

    26                

                    

                    

De oplossing = Paasstemming. 



   Spikermarkt 20 

 

Op zaterdag 2 maart 2024 stond De Spikermarkt gepland. 

Het was 5 jaar geleden mede door Corana dat we het al die jaren geen doorgang kon hebben. 

Vanaf 11.00 uur waren alle “kramen” gevuld met heel veel verschillende dingen, er was voor een ieder 

wel iets bijzonders. 

Standhouders lieten mooie veelal zelfgemaakte dingen zien.  

Vele mensen kwamen dan ook een kijkje nemen, en deden mee aan het draaiend rad dat gedraaid werd 

door “de vrienden van bewoners van De Spiker.  

De opbrengst van draaiend rad gaat dan ook naar de vrienden.  

Kortom een dag die zeker voor herhaling vatbaar is, een woord van dank aan een ieder die hier aan mee 

gewerkt heeft.   

Bijdrage: Pietje van der Wal 

 



   Toen en nu 21  

Bijdrage: Cobie Mulder 



 22 Gedicht 



    Colofon 
d’ Ouwe Seun is bestemd voor alle cliënten,  

 familie, personeel en vrijwilligers van  

 Noorderbreedte De Spiker. 

  

 Redactie d’Ouwe Seun 

 Pietsje van der Wal  

 Karla Ponte 

 Cobie Mulder   

 Miriam van der Meulen 

 Secretariaat West 

 Edwin Seinen 

 

Kopij inleveren (bij voorkeur via e-mail) 

regiosecretariaatwest@nb.nl 

 

Uitgave d’ Ouwe Seun 

d’ Ouwe Seun wordt 4 x per jaar uitgebracht 

  

 Postadres 

 d' Ouwe Seun/De Spiker 

 Saltryperlaan 1 

 8861 VD Harlingen 

 Tel.: 0517—490 250/ 

 E-mail:  regiosecretariaatwest@nb.nl 

  

Informatie over De Spiker  

 www.despiker.nl 

 www.facebook.nl/despiker 

   

 Personeelsvereniging "Samen Uit": 

 Johanna Kootstra—Alkema voorzitter 

 Romy Bambach   secretaris 

 Selma van der Zee  lid  

 Doel: ontspanningsactiviteiten organiseren                  

 voor de leden. 

 Banknr: NL27RABO0360628206  

  

Management team: 

Martin Kalksma, Monique Swart, Tia Ammeraal, Laura 

Meinsma, Pietje van der Wal, Hannamay Tjalsma,  

André Oosterhof, Femke Kamstra 

 

Cliëntenraad: 

Jochem Broekstra (De Batting, Harlingen)                   

Rob van Rienderhoff  (Westerpoort, Franeker)  

Marian Smidt (De Spiker, Harlingen) 

Anna Hofstra (De Spiker Harlingen) 

Douwe Zuidema en Steffen Hellferich  

(Van Harenshuus, Sint Annaparochie) 

E-mail: clientenraden.west@nb.nl 

  

Klachtenbemiddelaar: 

Colette Vijfhuizen—Tel. 06-51854388 

  

Geestelijke verzorging: 

Martijn van Loon 

  

Stichting  

"Vrienden van bewoners van De Spiker" 

Het doel van deze stichting is om gelden te  

verzamelen die uitsluitend aangewend  

zullen worden voor het welbevinden van de  

bewoners van "De Spiker". Het gaat dan om       

extra’s in de sfeer van recreatie en bezigheid.    

Uw gift wordt ten zeerste gewaardeerd. 

Banknr: NL62ABNA 0621826480 t.n.v. 

St."Vrienden van Bewoners van De Spiker" 

te Harlingen. 

  

Reint Meijer  voorzitter 

Thea Jongema  penningmeester 

Annie Albertsma   lid 

Pietsje van der Wal activiteiten 

  

Foto voorpagina: Coby Mulder 

  

 



 

 

20 LIEDJE VAN VROEGER / BEDANKT 
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